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idealistisch leven in teuge
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Bewust samenleven met een 
groep gelijkgestemden en 
met de rijkdom die de natuur 
biedt. Ruimte zien en nemen 
om je hart te volgen, om je 
eigen leven te leiden, weg 
van de geëffende paden, om 
het anders te doen. Bij de 
bewoners van de ecologische 
woongemeenschap Eco 
Tribe in Teuge was dit een 
belangrijke reden om te 
kiezen voor een alternatieve 
en duurzame manier van 
leven. De meeste vonden geen 
voldoening in een regulier 
bestaan. Huisje, boompje, 
beestje? Niet in een wereld 
waar je afhankelijk bent van 
de grillen van de economie, 
overconsumptie, opgelegde 
systemen en steeds voller 
wordende wegen en steden. 
Ze wilden het anders en 
vonden het op deze plek. 
Onconventioneel en bewust, 
los van status, rijkdom en 
macht. De tijd nemen om te 
leven met elkaar, in nauw 
contact met de aarde, daar 
verantwoordelijkheid voor 
dragen en je laten meevoeren 
in de flow van de ritmes van 
de natuur. ▷
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